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mentor
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Schrijfster


Christine is een award-winning journalist, internationaal columnist en ze schreef zeven bestsellers. Haar laatste boek: Trauma, je bent gek als je het niet hebt’, kwam een dag na verschijnen al binnen in de  Top 10. Het boek beleefde in mei 2023 binnen twee weken de eerste, de tweede en de derde druk. Het boek won de publieksprijs voor “Boek van het Jaar 2023.” 

‘Het basiswerk voor ieder mens om vitaler, lichter en heler te worden.’ -Drs. Richard de Leth, oprichter Oersterk en auteur

‘Christine brengt je altijd op het puntje van je stoel’ – Happinez 


Mentor


Christine is de schrijfmentor voor de top van het Nederlands taalgebied. 
 
‘Ik kan oprecht zeggen dat het me zonder Christine niet was gelukt om een nummer 1 Bestseller te schrijven.’ -Mark Verhees, #1 auteur op Bol.com 
 
‘De grote inspiratiebron! Jouw passie en liefde voor het schrijversvak heb ik in elke vezel gevoeld.’ -Hannah Cuppen, Liefdesbang (meer dan 150.000 exemplaren)


Leven


Christine inspireert jou om te luisteren naar de lokroep van jouw ziel.
 
 
 
‘Een woeste ademstoot. Een heilige galop. Stilte en storm. De wind die je zielenvuur aanwakkert.’ – Hendrik Duron, 1529
 
 
‘Wat Christine teweegbrengt is een herinnering aan hoe het zou moeten zijn: enthousiasme, support, liefdevolle push en vooral heel veel liefde voor het leven.’ -Eveline van Dongen, Ik ben een Godin. Jij ook.





Christine Pannebakker is internationaal schrijfster, columniste en journaliste. Ze schreef zeven bestsellers. Ze is de schrijfmentor voor de top van het Nederlands taalgebied. Ze leeft gulzig genietend van haar pen en laat zien hoe jij elke ochtend kunt opstaan voor jezelf. En daarmee voor de wereld.
Ze opent hermetisch gesloten deuren, ook voor jou. “Rammel niet aan het hek. Jij bent de poort.”
Ze nodigt je uit om de lokroep te volgen en te springen. “Maak de vonk van enthousiasme groter dan de urgentie om brandjes te blussen.” En te leven met de grondtoon van diepgeworteld geluk.
“Aan het eind van de dag is grenzeloos gelukkig zijn de grootste daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.”





Waarom zou je krabbelen in de kantlijn als je bent geboren om geschiedenis te schrijven? Dit is jouw moment!


Write now
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De maagd is terug


'Ontwaak de Jeanne d'Arc in jou'
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Write on-line


Schrijf jouw boek met 
de online training 
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Schrijf Geschiedenis


Volg dagelijks de lokroep van jouw ziel








Voel je dat jij bent geboren om geschiedenis te schrijven? 
Sluit je aan bij de community van geestdriftigen. En ontvang direct het 
E-book van Christine: Waarom jij je boek nog niet schreef


      Voornaam  
  E-mailadres  
    Ik ga akkoord met de privacyverklaring. 




     inschrijven  
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Volg mij op Instagram


  En dan is een boek een bestseller…  [image: En dan is een boek een bestseller…] 

  ‘Er zijn mooie en wilde krachten in ons’, hoor [image: ‘Er zijn mooie en wilde krachten in ons’, hoor ik Francis van Assisi zeggen als ik de wind langs mijn gezicht voel.  Vandaag tijdens mijn wandeling realiseerde ik me: schrijven is verbonden met de natuur. Daar waar de wind haar adem blaast en wilde dromen vol vrijheid zaait.  En daarom is er zondagmiddag nog een keer:  De zintuiglijke Schrijfwandeling.  Daar waar jij zo warm welkom bent.  We beginnen binnen met een prikkelende workshop onder genot van zacht en zoet en laten daarna de energie vrij stromen in het lentelicht.] 

  Een mooie wereld begint vaak op plekken waar het s    [image: Een mooie wereld begint vaak op plekken waar het stoffig is. Daar waar de ambacht tijd krijgt om te groeien. Diep dankbaar om meegenomen te worden in de wereld waar het allemaal begint. Het oog voor schoonheid. En de kracht om het te delen.] 

  De dagen vallen als water uit een waterval. Met ge    [image: De dagen vallen als water uit een waterval. Met gesprekken gedoopt in honing. De kartelige bergen op de achtergrond. En gouden stralen die uit de hemel naar ons toestromen. Geschiedenis schrijven in Marrakech met @zonnekekimpen] 

  Een zintuiglijk feest, Marrakech. Met de mooiste r    [image: Een zintuiglijk feest, Marrakech. Met de mooiste riad naast de straat waar ze schapenkoppen verkopen. De stad ook waar Yves Saint Laurent verliefd op werd. En de Stones neerstreken. Sfeer snuiven. En landen in geluk.] 

  Hoor jij de lokroep?  [image: Hoor jij de lokroep?] 

  Alleen al door de naam stap ik er direct binnen. N [image: Alleen al door de naam stap ik er direct binnen. Namen en titels. Ze zijn als een uitnodiging. En zondag bij de boekpresentatie van De laatste kathaar van Robert Brigdeman kwam dé titel door voor mijn nieuwe boek. En dat schrijft nóg lekkerder… Tot binnenkort!] 
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